METAMORFOSE
Poézieweek 2026

Installatie van Renskej Moes
In de Expositieruimte van Galerie Van Slagmaat in Woerden
Te zien: 30 en 31 januari, 6, 7, 13 en 14 februari 2026 van 10-17 uur

Gedaante verandering is een kunstvorm op zich, herkenbaar in
sprookjes, mythologie en ook in de werken van Salvador Dali, mensen
worden dingen en vice versa. Of in een verhaal van Kafka. De tekeningen
van Escher. Ook nu kunnen we smullen van vampierfilms. En ons
verwonderen over chemische processen en de verandering van kikkervisje
naar kikker.

Bij het woord metamorfose wordt over het algemeen aan de vlinder
gedacht. Want de verandering van vettige rups naar elegant en dartele
vlinder is enorm. En die verandering vindt plaats in de stille beschutting van
de cocon. Hierin rijpt het nieuwe lijf en worden de vleugels zoals we die
later kunnen bewonderen. In een stil hangend huisje . Uiteindelijk komt de
schoonheid naar buiten.

Zo gaat het ook met het maken en ervaren van kunst. Eerst vreet men
zich een weggetje door alle inspiratie, informatie en gevoelsindrukken.
Stil mag dit verteerd te worden. Totdat het idee rijp is en kan ontpoppen.

Daarom voor deze poézie week zeventien patchworks en quilts.
Toegedekt met een hoes van bubbeltjes plastic. Waar aan de onderkant al
wat kleur van de nieuwe vorm te zien is.

Vijf quilts zijn gemaakt door mijn moeder tussen 1990 en 2012.
Twaalf patchwork dekens en dekbedhoezen zijn door mij gemaakt tussen
2008 en 2020. Sommige werken zijn te koop. Voor informatie kun je mij het
beste mailen: renskej@icloud .com

Ik ben elke zaterdag aanwezig bij de expositie. Komt dat niet uit, mail
me dan voor een andere afspraak.

Renskej Moes
Instagram: muzeor_renskej






